T

Gedenk haar die nu leeft in Gods
oneindige liefde

Mevrouw

Alida DONCKERWOLCKE

weduwe van
de Heer Fernand FAIGNAERT.

Geboren te Schorisse op 16 september
1909 en godvruchtig overleden in de
St.-Franciscuskliniek te Brakel-Opbra-
kel op 25 november 1984, voorzien
van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Bond der Gepensioneerden.

Stil heeft de dierbare afgestorvene
geleefd, even stil en zacht is ze ook
gestorven. Zij leefde in de vrees des
Heren, die het begin is van echte
kristelijke wijsheid.

Heer, Gij neemt het leven niet van
ons af, Gij maakt het nieuw, dat
geloven wij op uw woord en als ons

aardse huis afgebroken wordt, heeft
Jezus al een plaats voor ons bereid
in uw huis, om daar voor goed te
wonen. Zo bidden wij in de liturgie
voor onze overledenen.

Dierbare familie, ik dank U voor
uw genegenheid en uw vriendschap.
Bidt tot God dat Hij mij genadig
weze. Ook U allen, mijn vrienden,
buren en kennissen dank ik voor uw
vriendschap en kleine attenties. Nog
een zaak durf ik U te vragen : vergeet
mij niet in uw gebed.

Heer Jezus, geef haar de eeuwige
rust.
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