« Gelukkig, zij die de Heer bij zijn komst
wakende vinden ».
Uit het evangelie voigens Lucas.
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weduwnaar van Mevrouw
Maria DE LANGE

geboren te Zegelsem op 12 januari 1914 en
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op 16 december 1991,

gesterkt door de HH. Sacramenten en de
Apostolische Zegen.

Oudstrijder 1940-45

Lid van de Bond der Gepensioneerden

Georges heeft in zijn leven geen geschie-
denis gemaakt. Hij kwam niet in het wereld-
nieuws, maar bij God zal hij groot zijn en
door de zijnen niet vergeten worden.

Opgevoed in een kristelijk gezin heeft de
duurbare overledene, de geestelijke erfenis
aanvaard, hem door zijn ouders nagelaten.

Van jongsaf heeft hij zich dan ook toe-
gelegd op het nauwgezet vervullen van zijn
plichten. Met kristelijke deugden sierde hij
zijn leven : soberheid, eenvoud en vroomheid.

Zijn ‘leven was gericht naar de Heer. We
denken spontaan aan het evangelie: « De
dood zal komen als een dief in de nacht.
Onverwachts was het wel, maar niet onvoor-
bereid ». « Het zekerste middel om zalig te
sterven, is altijd leven als een goed kristen ».

Steeds op post in de zondagmis. Trouw aan
zijn jaarlijkse pasen. Zovele jaren was zijn
thuis het land, het veld. En midden in dit
alles heeft hij steeds de Schepper erkend.
« De ogen van de Heer rusten op hun die
Hem vrezen, op hem die op zijn goedheid
vertrouwen ». Ps. 31.

Nu zal hij reeds gelukkig zijn bij zijn vrouw
Maria, die hij jaren heeft verzorgd, samen
lief en leed gedeeld, een voorbeeld voor
onze tijd.

Geliefde familie, beste vrienden, geburen,
gepensioneerden, graag leefde ik nog wat
mede, maar het is anders gegaan, dank u
om alle gedeelde vriendschap en vreugde.

Beste gebroeders Tronquo, uit de Kulkadet-
straat van wie ik zoveel daadwerkelijke hulp
mocht ontvangen, ik dank u voor uw genegen-
heid en voor het goede mij gedaan, en dat is
heel wat. Moge God u allen zegenen.

H. Hart van Jezus, ons toekome uw rijk

t
De families DONCKERWOLCKE, MINCKE,
DE LANGE en DE BOCK,

danken U voor uw gebed
en uw medeleven in hun rouw.
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