Bewaar in uw hart het aandenken van uw
goede moeder !

TOT GEDACHTENIS VAN
MEVROUW

HELENA DONCKERWOLKE

Echgenote van de Heer
GEORGES MAES
Geboren te Zegelsem op 26 juni 1910 en schielijk
overleden te Opbrakel op 4 januari 1966. In
stervensnood gczalfd met de H. Olie en de
Pauselijke zegen.

Op de drempel van het nieuwe jaar, als alle
mensen wederkerig elkaar een gelukkig, 'n voor-
spoedig, 'm lang leven toewensen en ons kristea
volk de wens in een fris en overtuigd geloof er
ean toevoegd : " dat het nieuwe jaar zegenrijk,
beilvol en zalig weze, staan we hier helaas te
vroeg en plots voor de werkelijkheid, dat niets
cuurzaam is onder de zon en dat alle mensen
moeten sterven... Daarom past het voor de le-
venden nu en dan eens te denken aan de inhoud
en de betekenis van ons aards bestaan en te
weter: dat er vroeg of laal een einde aan komt
en voor ieder van ons is dat ogenblik er altijd
te vroeg : het komt er vooral op aan voor ieder
mens : "’ Wees bereid ”. Wees bereid door een
voorbeeldig kristelijk leven !

De grootste schat op aarde is wel een goede
moeder. Haar beeld, haar geest leeft voort in
al degenen die mochten genieten van haar ze-
genrijke en moederlijke rijkdom en liefde. Een
moederhart is een afgrond van goedheid en offer-
zin, een onuitputtelijke brorn van deugd en on-
baatzuchtige zorg en toewijding, een macht van
troost en sterkte. Zo een moederhart is door
het mysterie van de dood te vroeg gebroken en
een ander en beter leven bij de Heer ingegaan ;
terwijl we diep bedroefd, bitter wenen... Moeder
is niet meer.

Duurbare echtgenoot, kinderen, schoon- en
kleinkinderen, hoe hard valt het mij U allen
te verlaten, zo plots en onverwachts, bij de
jaarwisseling, toen ik er zo een genoegen aan
had beleefd U allen vergaderd te zien rond
moeder. Moge de Heer van leven en dood U
versterken en troosten in die droeve dagen.
Innig dank ik U allen voor alles tijdens mijn
betrekkelijk kort verblijf onder U. Bewaart het
geloof van uw kinderjaren. Onze liefde voor
elkaar sterft niet. Blijft uw lieve moeder geden-
ken in een goed gcbed. Weest de troost en de
steun van uw vader.

Beste familicleden en kennissen, wie zou het
gedacht hebben. Het leven ijlt voorbij '’ heden
ik, morgen gij. Weest bereid . Dank en tot
:Jveeglzlens in de Hemel. God zegene en beware

allen.
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