Geloofd zij Jezus Kristus

.I.

TOT VROOM AANDENKEN
aan
MEVROUW

Irma DONCKERWOLKE

weduwe van de Heer
ADOLF DE LATTRE

geboren te Erwetegem, op 14 maart 1894

en godvruchtig overleden te Denderleeuw,

op 7 no ber 1969, gesterkt door de HH.
Sakramenten der Stervenden.

« Hoe zere vallen z'af, de zieke zomerblaren
Hoe zinken z'allemaal, die eer zo groene

waren,
te grondewaard ».

Novembermaand herinnert ons aan de ver-
gankelijkheid van al het geschapene.

De ene wat vroeger, de ander wat later
— de ene langzaam, de ander plotseling.
En toch, elke keer verrast het ons weer.

De doden leven echter voort en dat te
weten neemt onze menselijke pijn niet weg
maar mildert ze omdat we met onze dierbaren
in betrekking kunnen blijven door ons gebed.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en vrien-
den, de dood is mij komen verrassen. |k
was echter gereed. Dank om de schone oude
dag die ge mij hebt laten genieten, dank
voor uw genegenheid.

Steeds heb ik getracht doorheen de schone
en slechte dagen van het leven te doen wat
ons Heer van mij verwachtte en ik heb me
daar goed bij gevonden. Denk nog eens aan
mij en bid voor mij.

Mijn Jezus barmhartigheid.

De families DONCKERWOLKE,
DE LATTRE,
DE NAEYER,
CHRISTIAENS en
DE PAEPE,

danken voor uw blijken van deelneming en
vooral voor uw gebed.

Begrafenissen De Poorter — Drukk. Rigo




