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Aandenken aan de heer

RENE DONCKERWOLKE
echtgenoot van mevrouw
YVETTE DE POTTER

geboren te Sint-Maria-Oudenhove op 4 december 1929
en overleden te Leuven op 31 augustus 1987,
gesterkt door de H. Sakramenten.

Yvette De Potter, zijn echtgenote,
Jo en Ingrid Roman-Donckerwolke, zijn kinderen,

Thomas en Yannick Roman, zijn kleinkinderen,

danken voor uw gebed
en gewaardeerde blijken van deelneming.

Lieve Man,

We hadden samen nog zoveel geluk te beleven.
Het was zo goed zich bij jou geborgen te voelen.
Waarom moet ik jouw genegenheid,

jouw warme tederheid nu al missen?

Lieve Pa,

Jouw goedheid, inzet en rechtvaardigheid
toonden de te volgen weg.

Uit jouw wijsheid was nog zoveel te leren.
Waarom werd onze dialoog zo vroeg afgebroken?

Lieve Pépé,

We zijn nog zo klein om onze grote vriend
te verliezen, onze beste speelkameraad.

Jij had altijd geduld en tijd voor ons.

Niets was je teveel,

steeds had jij die warme glimlach voor ons.
Wie kan er ooit nog zo goed voor ons zijn?

Beste familie, vrienden, sportvrienden en kennissen,

Moge hij in uw gedachtenis en harten voortleven
als de eenvoudige en hartelijke mensenvriend,
door elkeen geliefd.
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