In deze vredevolle dagen van Kerstmis geve
God het eeuwig Licht en Vrede aan
DE HEER

Germain DONIE
echtgenoot van Mevrouw
Florine TERNOOT,
geboren te Elst op 21 oktober 1907 en kris-
telijk overleden in de St.-Franciscuskliniek
te Brakel-Opbrakel op 22 december 1976,
gesterkt door Kristus in zijn Sakramenten.
Hij was erelid van de H. Hartbond,

gepensioneerd mijnwerker en lid van de
Bond der gepensioneerden van de parochie.

Vrede op aarde aan alle mensen van goede
wil I Terwijl eenieder denkt hoe zij kerstmis
en nieuwjaar gaan vieren en aan familie en
vrienden hun beste wensen en geschenken
gaan aanbieden, heeft onze goede en brave
man Germain zijn leven teruggeschonken in
de handen van de Schepper. Die God is
Liefde. Zijn goedheid en mensenliefde is op
aarde verschenen, in de mensgeworden Zoon
Jezus Kristus, gehoorzaam aan de Vader en
dienstbaar voor de anderen tot het uiterste...
tot in de dood.

Gegroeid en opgevoed in een kristelijke
familie, is onze dierbare afgestorvene voor-
beeldig en trouw gebleven aan zijn geloof,
aan God en Kerk tot in zijn levensavond toe.

Die ingoede en naarstige man heeft gans
zijn leven gewijd in dienst van de anderen,
op de eerste plaats voor zijn gezin en even
vaardig en welwillend voor zijn werkmakkers
in de ongezonde mijnschacht.

In zijn geloof heeft hij ook de moed en
het geduld geput om de langdurige ziekte te
dragen die hem uiteindelijk vroegtijdig ten
grave bracht. God schenke hem de vrede
en de vreugde van de eeuwige Kerstdag.

Mijn dierbare Florine, wat gij voor mij
tijdens mijn leven en vooral tijdens mijn
slepende ziekte hebt gedaan is de heerlijke
bekroning geweest van onze trouw en liefde.
Wij waren zo gelukkig samen. Moge de een-
zaamheid U niet ontmoedigen. Zoek uw troost
in het gebed. Dank voor alles.

Mijn kinderen, ge kent de weg die wij U
zijn voorgegaan. Weest de steun en de troost
van uw moeder.

Mijn goede vrienden mijnwerkers, dank !

Namis : zondag 16 januari te 10 u.

De families DONIE, STURTEWAGEN,
TERNOOT, SADONES,
zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deel i en dank uU.

Uitg. S. Gijselinck, Opbrakel




