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Bid voor de zielerust van

de Heer
Roger DONIE

echtgenoot van Mevrouw
Iréne Van den Berghe,

geboren te Elst op 14 juni 1924
en godvruchtig overleden in de
St.-Franciscuskliniek te Brakel op
19 oktober 1978, gesterkt door
het H. Sakrament der zieken en
de pauselijke zegen.

Op rust gesteld mijnwerker.

Heer onze God,

wij bidden U voor Roger

die ons ontvallen is.

Spreek hem vrij van zonden

en neem hem op

in de rust en de vreugde

van uw eeuwig Licht,

waar zovelen ons reeds zijn voorge-
gaan, uit kracht van de verrijzenis
van Jezus, uw Zoon, onze Heer,
die met U leeft en heerst

in de eeuwen der eeuwen.

Dierbare echtgenote, beminde kin-
deren en kleinkinderen, het werk in
de mijn heeft mijn gezondheid onder-
mijnd, zodat vroegtijdig een eind ge-
maakt is aan mijn menselijk verblij-
ven onder U. Leegte en gemis zal
voortaan moeder ondervinden. Blijft
allen goed voor haar en wees haar
steun. En moge uw dankbaarheid zich
vooral tonen door te bidden voor mijn
zielerust in familiegebed en in uw
zondagmis.

H. Hart van Jezus, ik heb betrou-
wen op U.

De families Donie, Van den Berghe,
Schamp, De Couvreur,

danken U oprecht voor uw blijken
van kristelijke deelneming.

Druk. Jos. De Vieeschouwer-Hoste / Brakel




