Ontferm U, Heer, ontferm U over ons !

T
BID VOOR DE ZIEL VAN DE HEER

Henri DOSSCHE

echtgenoot van Mevrouw

Gabriélle VAN DER SNICKT

geboren te Sint-Blasius-Boekel op 18 mei 1913
en er wonende overleden in de kliniek te Opbra-
kel op 23 maart 1979.

Gesterkt door de sakramenten.

Lid van de Voortplanting van het Geloof en van
de Kristen Bond der Gepensioneerden.

Na vele maanden sukkeling met zijn gezondheid is
Henri na de kruisdraging van zijn lijden de eeuwige
Paasvreugde ingetreden. Zo verhopen we want hij was
toch een goed christenmens en O.-L.-Heer heeft toch
gezegd : «Wie in Mij gelooft zal leven, ook al is
hij gestorven.» (evangelie)
Tot driemaal toe werd hij in het ziekenhuis opgeno-
men en tweemaal keerde de dierbare overledene huis-
waarts. In deze tussentijden leefde hij, alhoewel ver-
zwakt, opgemonterd en zelfs blijmoedig verder in de
gezellige huiskring bij zijn geliefde echtgenote en in
de nabijheid van zijn kinderen en kleinkinderen.
Wie ondertussen met Henri in kontakt kwam, kon
moeilijk aannemen dat het zo gesteld was met hem
want men hoorde nooit een klacht, steeds opgeruimd
als hij was.

Een derde keer is hij niet meer mogen terugkeren,
tenzij om in zijn geboortedorp bij zijn parochiekerk
te rusten in vrede, in afwachting van de eeuwige
verrijzenis.

Als een goede en bekommerde huisvader heeft hij zijn
levenstaak volbracht. Als een vreedzaam man heeft hij
geleefd in het voorvaderlijk geloof dat hij meegekre-
gen had van huis uit. Nog al te vroeg is hij ontvallen
aan de zijnen : zijn vrouw, zijn kinderen en zijn
kleinkinderen.

Dierbare echtgenote en kinderen, ik dank u om uw
bekommernis om mij. Om de vele uren, Gaby, die ge
dagelijks in het ziekenhuis bij mij in liefdevolle
attentie hebt doorgebracht .Gedenkt me in uw gebeden
en uw zondagsmis.

Lieve kleinkinderen, Pepe is nu nfiet meer bij u. Ge
weet hoeveel ik van u hield. Blijft van mij houden
en gedenkt mij eveneens in uw kinderlijke gebeden.
Beste broers, zuster, schoonbroers, schoonzusters, ver-
wanten, geburen en vrienden, hebt eveneens dank om
uw genegenheid, gebed en blijken van medevoelen met
mijn beproefde familie.

Vaarwel in dit leven en tot weerziens in het hemels
Vaderhuis.

Mijn Jezus, barmhartigheid !

De echtgenote, kinderen en kleinkinderen van wijlen
Henri DOSSCHE danken U om uw blijken van mede-
leven bij het afsterven van haar echtgenoot, hun vader
en grootvader.
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