.I.

BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

MICHEL, ADRIEN DOSSCHE

echtgencot van Mevrouw
LIDWINE DE CLERCQ

geboren te Asper de 1 december 1944
en overleden te Gent de 6 augustus 1970
gesterkt door de HH. Sakramenten der Zieken.

,Bij de Heer is barmhartigheid en Zijn goed-
heid heeft geen einde...”” ,,lk ben de verrijzenis
an het leven. Wie in Mij gelooft, zal leven ook
al is hij gestorven. Wie in mij gelooft zal niet
voor eeuwig sterven...”’

,,God, die altijd barmhartig zijt en mild, wij
smeken U vandaag voor de ziel van Uw dienaar
Michel : lever hem niet over in de handen van
de boze; wil hem niet voor eeuwig verstoten,
maar geef dat Uw beveelde Engelen hem geleiden
naar het Paradijs, opdat hij, die in U geloofde
en U trouw was, de eeuwige vreugde moge
bezitten...”

Zo bidden wij vandaag met die eeuwenoude
woorden en gedachten van de H. Kerk, die onze
moeder is. Zij dragen onze droefheid en onze
hoop, die zo menselijke gevoelens, welke leven
in een christen mens. Wij staan stom voor het
raadsel van een mensenleven.

Eenzame dagen van ziekte, angsten en innerlijke
verlatenheid hadden hem klaargemaakt voor de
grote ontmoeting met Jezus de Heer, met wie hij
jarenlang verbonden bleef in de pijnlijke uren
van doodsangst. Eenvoudig was hij bereid om
steeds zichzelf te geven voor zijn vrouw en voor
zijn kinderen tot de reis door het leven hem te
zwaar werd en ten einde liep.

Wij begrijpen niet. Maar goddank wij kunnen
bidden. Wij vouwen de handen voor hem op wie
men steeds beroep kon doen. Dat God die wij
onze Vader noemen hem de vrede geve en aan zijn
echtgenote en kinderen de troost van ons geloof
en vertrouwen.

Mijn liefste vrouwtje, kinderen, vader en moeder,
schoonvader en schoonmoeder, zuster en broers,
schoonzusters en schoonbroers, moge dit al te
plotse vertrek u niet doen twijfelen, u niet een-
zaam maken. Durf u terug toevertrouwen aan het
leven. Dra zien w’elkander weer in de volle
vreugde bij de Heer. Heer Jezus, geef uw overle-
den dienaar in Uw overgrote barmhartigheid de
eeuwige rust.

Mw R. Goeman-De Ketele, Asper

Mevrouw Michel DOSSCHE,

geboren Lidwine DE CLERCQ en kinderen,

De families DOSSCHE en DE CLERCQ
danken U hartelijk voor uw gebeden
en blijken van medevoelen in hun rouw.




