.I.

DANKBARE HERINNERING AAN
MEVROUW

Angela DROESBEKE

weduwe van Hypoliet DE POT,

op 1 juni 1989 in haar vijfentachtigste
levensjaar naar haar Schepper teruggekeerd.

Onze droefheid zit gevat in dankbaarheid.
Dank om de vreugde en de pijn,

Dank om de vreugde van het leven,

Dank om die vele onnoembare dingen

die rusteloos door haar hart en handen gingen.
Dank om haar liefdevolle moeder-zijn.
Dankbaar om de vele dagen

van moed en pijn gedragen

met in haar brekende ogen nog één verlangen,
een moeizaam uitgesproken wens

om op de verjaardag van haar mans dood

te mogen rusten in de milde schoot

van de goede aarde waarin ze jaren

heeft gewroet

vol godsvertrouwen haar Heer en Schepper
tegemoet.

« Afscheid nemen is met een dankbaar hart
meedragen alles wat waard is niet vergeten
te worden ».

Mogen wij U vragen om in een geest van
gebed met haar in God en medemenselijkheid
verenigd te zingen

« Geef rust, o Heer,

Geef het Leven aan uw doden

En dat het eeuwig Licht der Heerlijkheid
Over allen schijnen moge ».

Uw aanwezigheid en medeleven zijn ons
een echte steun.
We zijn er U dankbaar om :

de families DE POT - DROESBEKE.

Namis : 6 juli 1989 om 19.30 uur.

Rouwleiding Am. Marroyen, Brakel
Drukk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel




