In het huis van mijn Vader
is ruimte voor velen.

T

VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

Julia DROESBEKE

weduwe van de Heer
Petrus DE VOS

geboren te Deftinge
op 6 mei 1909
en godvruchtig overleden
te Overboelare
op 18 december 1991,

gesterkt door het Sakrament der zieken.

De families DROESBEKE, DE VOS,
DE VUYST en VAN DER SPIECHELEN,
danken U van harte voor de blijken
van oprechte deelneming en gebeden.

Gij waart een goede moeder, stil en be-
scheiden, ook vol zorg voor allen die het
nodig hadden. Met liefde en in trouwe ge-
negenheid hebt gij zo, lange jaren, met uw
beminde echtgenoot mogen doorbrengen, tot
dat uiteindelijk het uur van scheiden was
gekomen. Gij hebt hem in Gods handen ge-
geven in het vaste geloof daar elkaar eens
weer te vinden. Nu is ook dat uur geslagen

en zijt gij weer verenigd voor altijd.

Gij hebt hier uw taak volbracht en nu wacht
U het loon dat God belooft heeft aan wie

Hem trouw blijven.

Wij die achterblijven, blijven voor U bidden,
omdat wij over de dood heen met U verbonden

willen blijven.

Dank voor al het goede dat gij ons gegeven
hebt.
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