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Wat is het leven van de mens, Heer? Beperkt
in aantal zijn de dagen welke Gij hem verleent en
het eindpunt van zijn leven hebt Gij vastgesteld.
Gij hebt voor hem een grens bepaald welke hij
niet kan overschrijden. (Job 10,6 - 7)

Heer, wie U dient is zeker dat hij zal beloond
worden; wie beproefd werd zal door U met vreug-
de overladen worden; wie eenzaam was, zal in
de luister van uw eeuwig licht worden opgeno-
men.

Voor de kristen is de dood geen blijvende
scheiding. Voor altijd rusten nu haar werkzame
handen die altijd bezig waren, want zij heeft haar
brood nooit in ledigheid gegien. De aardse wo-
ning werd wel ontbonden, maar haar werd een
eeuwige woonplaats in de hemel toebereid.

Vaartwel, mijn dierbare kinderen en kleinkin-
deren. De Heer heeft mij geroepen tot de rust van
zijn Rijk. Onze aardse banden zijn thans verbro-
ken, doch in ons hart en in ons gebed moeten wij
verenigd blijven in de hoop op een eeuwig weder-
zien.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

De familién DROESBEKE, VANLIER-
DE, MORTIER en SPITAELS

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
deelneming en danken U.

Dr. Vw Mcdde, Everbeek.




