Dat de Engelen U geleiden naar 't hemels paradijs.

t
BID VOOR DE Z!ELERUST VAN

Heer Petrus-Paul Droesbeke

echtgenoot van

Mevrouw Madeleine Van Der Schueren

Geboren te Ophasselt de 5 juni 1920, en zacht in

de Heer ontslapen te Zottegem, de 8 april 1960.

Gesterkt door de H.H. Sacramenten der Stervenden
De wereld is een ballingschap, het leven een door-
gang, de hemel ons Vaderland. Daar zijn wij eens
met God verenigd om samen het eeuwia geluk te ge-
nieten.

Hoe jong wij ook moeten scheiden van al wat ons
duurbaar is hier op deze wereld, het geloof zegt ons
dat de dood niet het einde is van ons bestaan, maar
slechts het einde van dit korte aardse leven. waardoor
dit leven in een beter wordt omgewisseld. - Christus
geeft ons deze troostvolle gedachte ter overweging

"1k ben de Verrijzenis en het leven. wie in Mij ge-
looft, al is hij ook gestorven, zal leven, En al wie in
Mij leeft en in Mij gelooft zal niet sterven in eeuwigheid
Beminde echtgenote en gij mijn zo geliefde kinderen
gedenkt U mijner bij de Heer. hebt dank voor al uw
goede zorgen, blijft standvastig in uw geloof en wij
zullen elkander wederzien in den hemel.

Dierbare Familie en vrienden, ik reken er op dat Gij
mij eenl aatste blijk van genegenheid zult geven door
voor mij te bidden.

Mijn Jezus, barmhartigheid. 300 d. afl.

Mevrouw Paul DROESBEKE, geboren Madeleine VAN DER SCHUEREN,

Mejuffer Diane DROESBEKE,
Jonge Heer Daniél DROESBEKE,

Mejuffer Darnie DROESBEKE,

De familién DROESBEKE, VAN DER SCHUEREN, DE TURCK en GOSSELE.

DANKEN U

Schautteet-De Spiegeleer, Welzijnstraat, Zottegem.




