Ik ben de Verrijzenis en het Leven ;
die in Mij gelooft, zal leven.

TOT VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

RICHARD DROESBEKE

weduwnaar van Mevrouw
ALICE SPITAELS

geboren te Deftinge, op 22 januari 1905
en overleden te Deftinge, op 10 augustus 1981,
bediend met het H. Oliesel «in extremis ».
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De families DROESBEKE, SPITAELS,
NICOLAS en VAN DER BEKEN,

zijn erkentelijk voor uw blijken van
medeleven in hun rouw en DANKEN U.

Uitg. J. Ghijs, Deftinge

De zomer gaat voorbij ! Regenwolken komen
opzetten ! De nacht is gevallen ! Een oude vader
laat een leegte achter in onze gemeenschap.

Wie zal ooit het geheim van de inwendige
strijd achterhalen ?

Wie zal ooit zijn diepste verlangens en ge-
voelens vernemen ?

Geen mens ! God alleen, die hart en nieren
doorgrondt. Misschien was zijn laatste ogenblik
nog een vurig gesprek met zijn Verlosser. Ja,
een pijnlijke afscheidsgroet van deze wereld,
naar een barmhartige welkomsgroet bij God. Wie
weet ! Dat blijft het geheim van elke mensen-
ziel !

We staan verstomd. En toch gaat het dage-
lijkse leven verder zijn eigen gang. Ja, daar
waar een zwakke mens het niet meer aan kan,
komt een sterke en barmhartige God tegemoet !
Daar waar een mens faalt, zet God alles recht !
Ja, wie hoopt, leeft, maar wie wanhoopt sterft !

Verdriet vervult ons gemoed, maar geen bit-
terheid. De laatste uren waren onzeker. Einde-
liik viel de nacht. Een harde slag, een zware
beproeving.

Zoals Jezus geweend heeft bij het graf van
zijn vriend Lazarus, zo ook wenen wij bij het
graf van een dierbare vader, familielid of vriend.

Beminde kinderen, familieleden en vrienden,
mijin plots heengaan moet U hard overgekomen
zijn, nu gij uw levensweg moet verder zetten.

Wij, die achtergebleven zijn, danken U voor
alles wat ge gedaan hebt voor ons.

In het ondoorgrondelijke berustend, vragen wij
Gods zegen voor hem die ons dierbaar was.

Heilige Maria, hulp der Kristenen, bid voor ons
Mijn Jezus, barmhartigheid.




