Heer, laat me gaan in vredel

.l.

In Gods Vaderhanden en in uw gebed

bevelen wij de ziel aan van de Heer

PROSPER DROESHOUT

echtgenoot van Mevrouw
GEORGETTE VAN DURME

geboren te Baaigem de 18 maart 1913
en godvruchtig overleden in de Kliaiek Dr. Goffaerts
te Zottegem de 8 februari 1968,
geheiligd met de HH. Sakramenten der Zieken
en de Pauselijke Zegen.

Er is een diep geloof vereist om achter dit kruis Gods
vaderland te erkennen en te kunnen buigen voor de
schikkingen van zijn Voorzienigheid. Moge de berus-
ting en de overgave, waarmee Prosper zijn liiden en
zijn ziekte heeft gedragen; een voorbeeld zijn voor hen
die achterblijven, opdat ook zij kunnen bidden «God
heeft gegeven God heeft genomen. Zijn heilige naam
weze geheiligd.

Geliefde echtgenote, kinderen en familie, wat gij
reeds lang hebt voorzien en verwacht, is werkelijk-
heid geworden. Mijn heengaan heeft u met droef heid
en ontzetting geslagen. Uw enige troost komt hier
van O.L. Heer.

Bidt daarom voor elkaar en met elkaar om hulp en
verlichting in deze moeilijke dagen. Bewaart vooral de
onderlinge samenhorigheid en eensgezindheid. Ik wil
u bijzonder danken voor uw nooit aflatende zorgen,
niets was u teveel, alles hebt u voor mij gedaan.

Buren, vrienden ook u wil ik danken voor uw blij-
ken van medeleven tijdens mijn ziekte. [k ga u voor
naar de eeuwige woonplaats waar wij allen eenmaal
worden verwacht. Vergeet mij intussen niet in uw
gebed.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

Uitg. U. De Groote

Zeer getroffen door uw blijken van medevoelen,

bij het afsterven van de duurbare overledene,

danken wij U hiervoor oprecht.

De families Droeshout-Walraeve

en Van Durme-De Staercke.




