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Liefdevol aandenken aan

Weduwe van de heer
Felix Mignon.

Geboren te Moerbeke op 18 september 1912
en er godvruchtig thuis in familiekring
overleden op 5 april 2009,
gesterkt door het gebed van de Kerk.

Ere-lid van de Koninklijke Harmonie
“Trouw aan Kunst”

Een namis zal opgedragen worden
in de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk te Moerbeke
op donderdag 21 mei 2009 om 11 uur.

De families Druez, Mignon, De Meyer en
Viassenbroeck danken u
voor uw blijken van medeleven.

Moeder,

Je was, tot op hoge leeftijd, een kranige, moedige vrouw,
die in alle omstandigheden, je gezin met 9 kinderen hebt
groot gebracht.

Samen met vader, van wie je heel veel hield, had je een
veilige thuis opgebouwd waar iedereen steeds welkom
was. Een plaats waar iedere zondag, kinderen en
kleinkinderen samen kwamen om lief en leed met elkaar
te delen.

In 1986 vierden we allen jullie gouden huwelijksjubileum,
50 jaar gelukkig getrouwd.

Zes jaar later kreeg je echter een zware slag te
verduren, toen je op 80-jarige leeftijd, papa, na hem
maanden samen met ons verzorgd en gekoesterd te
hebben, kwam te verliezen. Je miste hem heel erg, maar
hield je sterk voor je gezin.

In 2006 overleed je zoon, je zorgenkind tijdens de
oorlogsjaren, ook dit verlies heeft je zwaar getekend,
maar toch vond je steeds weer de moed om door te gaan
en er te zijn voor de rest van je kinderen.

Toen je 18 maanden geleden hulpbehoevend werd en we
afspraken maakten om met een beurtrol, dag en nacht
onafgebroken voor je te zorgen, hoopten we je zo nog
jaren in ons midden te kunnen houden.

Mama, we zullen je missen, je gulle lach, je opgewektheid,
je moed en levenswijsheid, je doorzettingsvermogen. Je
was de spil van ons gezin, onze thuis, ons toevluchtsoord.

Bedankt dat je onze moeder was.
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