1.

Bid voor de zielerust van

Mejuffer
Elisa, Marie DRUWEZ

geboren te Everbeek op 14 mei 1893
en godvruchtig in de Heer ontslapen
te Brakel-Everbeek op 5 februari 1980,
voorzien ven de HH. Sakramenten

De duurbare overledene, die we
vandaag ten grave dragen, hoe onver-
wacht ook de Heer haar is komen
halen, was gereed om mee te gaan.
Andermaal is het waar geweest: «de
dood komt als een dief in de nacht ».
Zalig dan ook degenen die altijd zo
leven dat de Heer hen bereid vindt.

Onze duurbare overledene mocht
genieten van een gezegende ouder-
dom en een schone levensavond. Sa-
men met haar geliefde zuster dankte
ze daar voor de Heer van alle leven
en dood in haar dagelijkse weder-
kerende gebeden. Dankbaar tegenover
de Heer, was ze ook dankbaar tegen-
over haar geliefde familie en vele

kennissen. Geen twijfel dat ze nu
vanuit de hemel als een ware be-
schermengel voor ons allen ten beste
zal spreken.

Gedenken we haar in onze vrome
gebeden, dat God haar genadig weze
en haar duizendvoudig lone voor haar
schone leven.

Heer Jezus, geef haar de eeuwige
rust.

H. Jozef, patroon van de goede
dood, b.v.o.

De families DRUWEZ-POLLAERT,
danken U.

Les familles DRUWEZ-POLLAERT,
Vous remercient.

Druk Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel




