Heer, wil naar mijn bede uw oor te luiste-
ren leggen !

T

BID VOOR DE ZIEL VAN

MEVROUW

Jeanne, Marie DRUWEZ
echtgenote van de Heer André KERFF,

geboren te Everbeek op 7 september 1902
en godvruchtig overleden in de St.-
Elisabethkliniek te Zottegem op

28 november 1979, voorzien van de HH.
Sakramenten en de Pauselijke Zegen.

Wij zijn geschapen om eeuwig te leven en
hier op aarde hebben wij geen blijvende
woonplaats maar wij zijn op doorgang naar
het hemels Vaderhuis, dat onze onverganke-
lijke bestemming is.

Bij het heengaan uit deze wereld staan we
telkenmale voor die grote waarheid. Wij treu-
ren om iemand die ons dierbaar was, maar
in geloof kunnen wij vertrouwen dat voor
onze dierbare overledene een nieuw en be-
ter leven is aangebroken.

Onze dierbare overledene was een trouwe
echtgenote en een goede moeder. Vooral de
laatste jaren heeft zij moeten ervaren dat
het leven ook zijn harde dagen heeft, maar
steeds heeft zij in haar gelovig gebed de
steun en de sterkte gevonden. Dankbaar was

ze om de tedere zorgen die ze thuis kreeg
van haar geliefden.

Bidden we nu met vertrouwen dat de Heer
haar vergiffenis schenke en haar lone met
het eeuwig leven in het Vaderhuis.

Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust.

H. Jozef, patroon van de goede dood,
b.v.o.

De families DRUWEZ, KERFF, MODDE,

danken U oprecht voor uw blijken van
kristelijke deelneming.

Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek




