Mijn jaren zijn ten einde

mijn rustplaats is het graf

God gaf wat ik verdiende

die ik achterlaat schenkt Hij kracht.

1. v
Gedenk in uw gebeden

DE HEER

Adolf DUBELLOY
echtgenoot van Anna MAGERMAN

geboren te Luik op 11 mei 1893 en
zachtjes in de Heer ontslapen te
Zottegem op 15 december 1975,
gesterkt door de HH. Sakramenten
der zieken en de Pauselijke Zegen.

Oudstrijder 1914-1918 - 1940-1945 —
Vuurkruiser

Officier in de Kroonorde —

Officier in de orde van Leopold II —
Ridder in de Leopoldsorde

en alle andere eretekens van

de oorlog 1914-1918

Herinneringsmedaille 1940-1945

We danken U Heer omdat Gij ons zulk een
goede vader hebt gegeven.

We danken U vader omdat gij voor ons een
voorbeeld van moed, liefde en goedheid zijt
geweest.

Onze zorgen waren de uwe, uw grootste
vreugde was ons gelukkig te zien.

Gij waart zo fier over uw huisgezin.

Samen met moeder hebt ge er al uw krachten
aan besteed.

We houden uw gedachtenis in ere,
Uw laatste wensen zullen we eerbiedigen.

Rust zacht, lieve vader, gij hebt uw plicht
gedaan.

Anna Dubelloy-Magerman, zijn echtgenote

Roger en Marie-Louise De Ryck-Dubelloy,
kinderen en kleinkind,

Edmond en Alfonsine Dubelloy-Merckx en
kinderen,

Hugo en Elsbeth Dubelloy-Grohs en kind,
zijn kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkind

De families Dubelloy, Magerman, Walraevens
en Broekaert,

DANKEN U.




