Leven is weven, en sterven
bij God zijn stuk ingeven.

Vroom aandenken en gebed voor
André DUBOIS
geboren te Rozebeke op 24 november 1913
en godvruchtig overleden te Zwalm
in het Rusthuis "Huize Roborst"
op 21 mei 2000,

gezalfd met de sakramenten der zieken.

De namis zal opgedragen worden
op zondag 25 juni 2000 om 10 uur.

De families DUBOIS - COESSENS
danken u voor uw blijken van deelneming.

Almachtige God,

zie genadig neer op uw gemeenschap
die hier in Jezus' naam verzameld is.
Wij bidden dat uw Geest ons leert

al wat de Heer gezegd heeft.

Dan zullen wij zijn woord volbrengen
en voor elkaar liefde en vrede zijn.
(gebed 6* Paaszondag)

Dankbaar gedenken wij leven en werk
waarmee Drieske ons is voorgegaan.
Hij was niet groot van stuk

maar steeds net en verzorgd,
bekommerd om zijn werk in de fabriek
en graag gezien in de buurt

om zijn dienstbaarheid en optimisme.
Hij heeft zijn ouders ten einde toe

in goedheid en aandacht bijgestaan.
Nu zijn gezondheid het liet afweten
had hij in Huize Roborst voor elkeen
een goed en grappig woordje over,
dankbaar om elke attentie en bezoekje.

Heer Jezus, die voor ons een plaats

hebt bereid in uw Vaders Huis,

neem hem op, zo bidden wij vertrouwvol,

in uw Paasvreugde voor altijd.

Onze Lieve Vrouw van Rozebeke, bid voor ons.
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