Ach! jong zijn, dat en heeft eilaas !

Den duur niet van een enkelen blaas !

Gezond zijn is schier nog zo broos

Als 't ijs waar t' enen nacht op vroos. G.G.
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Bid voor de zielerust van
de heer

Clery, Oscar, Omer DU BOIS

echtgenoot van mevrouw
ANNISETTE SCHAILLEE

geboren te Geraardsbergen op 3 maart 1944 en
smartelijk omgekomen door verdrinking te Lago
di Garda, Arco, Linfano Itali€é, op 14 juli 1976
gezalfd door de Sacramenten der stervenden in
extremis.

De families DU BOIS, PIEYNS,
SCHAILLEE, VERDONCK,

danken voor uw gebeden en blijken van
genegenheid hun betoond in hun rouw.

Uitg. J. Ghys, Kruisstraat 29, Deftinge

o SR

Heer, Uw inzichten zijn niet altijd de onze.
Er is zoveel onbegrijpelijks op de wereld, omdat
wij mensen met een zeer beperkt inzicht oorde-
len, maar, Gij, hecht een allesomvattend oog op
heel Uw schepping.

Daarom, staan wij zo radeloos en schudden
meewarig het hoofd bij het zo plotse dodelijke
ongeval van deze dierbare overledene. Hij was
een goed man, een harde werker, vol bezorgd-
heid voor zijn gezin, 't is immers om zijn
echtgenote te redden, dat hij in edelmoedigheid
en liefde voor haar, zijn leven op het spel zette.

Mijn lieve echtgenote onthoudt het wel,
Gij waart alhier mijn reisgezel ;

Blijf altijd mijn beminde,

En bidt opdat, met mij vereend,

Uw hert, dat nu mijn dood beweent,

Mij later wedervinde. (Guido Gezelle)

Mijn lieve kinderen, Fabio en Isabel, mijn grote
schatten, gedenk uw vader in een dagelijks
gebed ; bemin uw lieve moeder, al de dagen
van uw leven, ook in mijn naam.

Mijn lieve ouders, schoonouders, zusters,
schoonbroeders en schoonzusters, heb dank voor
al uw liefde en genegenheid, vaarwel en ge-
denk mij in uw gebeden.

Al mijn vrienden, bid voor mij.

Onze Lieve Vrouw van de Oudenberg,
bid voor ons.




