Laat ons overal waar dit kan
het goede doen
in de naam van Christus - Jezus.

BID VOOR DE ZIEL VAN

de Heer Cyriel DUBOIS

echtgenoot van
Mevrouw Julienne VAN HAUTTEGHEM

geboren te Mater op 1 oktober 1898 en god-
vruchtig overleden in het O. L. Vrouwe-Zieken-
huis te Oudenaarde op 16 januari 1989, gesterkt
door de HH. Sacramenten der zieken.

Ere-Voorzitter van de maatschappij
« De Luistervinken » Ename.

De laatste drie jaren waren eerder een kruis-
weg. Na acht maanden hospitalisatie was
Cyriel nu al twee jaar thuis verzorgd en voort-
durend bedlegerig en de laatste weken terug
naar het hospitaal om er stillekes vredig te
mogen sterven. Paula zijn dochter heeft er
zichzelf voor opgeofferd zolang Cyriel thuis
was om dag-in, dag-uit voor vader en moeder
een engel te zijn van zorgen en geduld. Paul,
zijn zoon kwam vader in 't hospitaal elke avond
zijn eten geven. Het vertelt iets van de dank-
bare wederliefde van Paul en Paula voor hun
ouders.

Cyriel is al van zijn twaalf jaar in de steen-
bakkerij gaan werken en werd later plafoneer-
der. Tijdens de oorlog bij de firma De Cordier
in Ronse en later bij de firma Salomon in
Leupegem.

Cyriel was een volksvriend en het leven

rond de statie was zijn lang leven. Hij was een
leutig man en met zijn accordeon maakte hij
veel plezier.

Cyriel was ook de stichter op Ename van de
« Luistervinken » en zolang hij enigzins kon
wilde hij als voorzitter het begin en het einde
van de wedstrijd affluiten.

Thuis kwam hij goed overeen met zijn
Julienne. Zijn hof was zijn God en liedjes
maken bezorgde hem veel plezier. Cyriel was
diepgelovig en trok elke zondag naar de kerk
zolang hij kon.

Dank U Julienne, Paul en Paula voor jullie
liefde en Manolito en Tina voor jullie vriend-
schap.

God zegene en beware U.

Mevrouw Julienne VAN HAUTTEGHEM,
zijn echtgenote ;
Mejuffrouw Paula DUBOIS,
Heer en Mevr. Paul DUBOIS - VERDONCKT,
kinderen en kleinkinderen,
zijn kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen ;
De families DUBOIS, VAN HAUTTEGHEM,
REYNAERT en VANDERASIEREN.

BEDANKEN van harte voor de blijken
van kristelijke deelneming.

NAMIS op zaterdag 28 januari 1989 om 9 uur.

Ename - Drukk. Vander Stuyft




