Die dag, toen de avond was gevallen,

sprak Jezus tot hen :

" Kom, laten we oversteken naar de andere oever "
Marcus IV - 35

Blijvend aandenken aan
MEVROUW

MARLEEN DU BOIS

echtgenote van Eric DEPIERREUX

Geboren te Geraardsbergen op 22 februari 1957
en overleden te Leuven op 29 november 1992,
gesterkt door het H. Sacrament de zieken.

De families
DU BOIS, DEPIERREUX,
HERREGODTS en FRANCEUS
danken U voor uw gebed
en medeleven.

db druk Geraardsbergen (054) 41 33 62

Marleen was voor iedereen die haar gekend
heeft een sympatieke vrouw, een lieve
echtgenote en moeder.

Haar eerste bezorgdheid toen ze ziek werd
was haar gezin, haar kinderen waar ze zo
gelukkig mee was, en die haar juist nu zo
nodig hadden, en ondanks het grote verdriet
dat ze had, bewust van haar toestand, hield
ze veel verborgen om anderen te sparen,
met veel hoop dat het nog goed zou komen.
Lieve Marleen, groot is ons verdriet, we
zullen u missen, alle mooie herinneringen
zullen ons een grote troost zijn.

Eric, mijn lieve echtgenoot, dank voor al u
liefdevolle zorgen en steun dat je me gaf
tidens zovele maanden tot de laatste dag.
Kelly en Kimberly, mijn lieve kinderen denk
aan mama en wees altijd lief voor papa.
Mijn lieve ouders, schoonouders, zusters,
schoonbroers en schoonzusters, dank voor
al u liefde, genegenheid en steun, gedenk
mif in uw gebeden.
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