Beste troost bij 's levens last,
Onzer zielen zoete Gast,
Zacht en fris als morgendauw!”
(sequentia van Pinksteren)
i

IN VREDE

DE ZIEL VAN DE HEER

VICTOR DUBOIS
weduwnaar in le huwelijk van Mevrouw

Clothilde Dieraert
echtgenoot van Mw. Finantia Coessens
geboren te Michelbeke, de 22 april 1887
en er godvruchtig in de Heer ontslapen,
de 30 mei 1963, geheiligd door de Sakra-
menten van de zieken en de Pauselijke
Zegen

Op de octaafdag van O.L.Heer Hemel-
vaart mocht de ziel van deze rechtvaardi-
ge mee naar de hemel, waarvan op vol-
maakte wijze geldt het woord: ,,geen oog
heeft ooit gezien en geen oor heeft ooit
gehoord en in geen mensenhart is het op-
gekomen, al wat God heeft bereid voor
die Hem liefhebben” (1 Kor. 2, 9)

Als hij zijn doopnaam Victor (d.w.z. over-
winnaar) mag beleven, heeft hij nu als
ware gelovige christen voor altijd over-
wonnen: de dood, de duivel en de zonde !
Wat 'n haast ongelofelijke genade is het
christelijk sterven en hoe mateloos zijn te
beklagen degenen die geen oog, oor of

hart hebben naar boven gericht!...
Beminde echtgenote, gij zult U eenzaam
voelen maar niet alleen. Van hart en geest
blijven wij verenigd en later voor altijd
in vrede en vreugde! Wend U tot God de
H. Geest de ,beste Trooster"”, ,de zoete
gast van onze ziel”, tot wie de Kerk
smeekte op mijn begrafenisdag:

.Geef ons kracht om sterk te staan,

Laat ons vredig henengaan,

Geef ons 't eeuwig vreugdeland!”
Geliefde kinderen, kleinkinderen en fami-
lieleden, ik heb niet lang maar hevige pij-
nen geleden, met geduld en zonder kla-
gen! Ik dank U allen voor uw diepe ge-
negenheid en goede hulp. Omringt uw
moeder met liefderijke zorgen. Zij ver-
dient het! Belijdt en .beleeft bovenal uw
heilig geloof, vooral in de zondagmis,
want zonder dat heeft uw leven geen zin!
Bidt dikwijls dit buitengewoon schoon
gebed van Pinksteren:

,Geef dat wij in dezelfde Geest de ware
wijsheid mogen bezitten en ons altijd
over zijn vertroosting mogen verblijden.”
O.L.Vrouw van Rozebeke, bid voor hem.

De families DUBOIS, COESSENS, ROE-
LAND en DE BOSSCHER,

danken U van harte voor de blijken van
deelneming in hun rouw.




