«De mens en weet vandage niet wat
morgen hem zal brengen,

noch hoe, noch waar de felle dood
hem in de weg zal springen.»

G.Gezelle

T

DANKBAAR AANDENKEN AAN

MEVROUW
Suzanne DUBUCQ

weduwe van de Heer Robert TRENOYE,
geboren te Goeferdinge
op 19 januari 1921
en godvruchtig, thuis overleden
op 30 april 1994,
gesterkt door het H. Sakrament van de zieken.

De families

DUBUCQ, TRENOYE
BOURGUIGNON, CAPRIAU

danken u voor uw medeleven.

Zonder woorden, zonder afscheid,
heb jij ons verlaten

War ging er in je om ?

Waarom mocht niemand

delen in je angst ?

Waarom wilde je ons sparen ?

Je hield van mensen, van vrienden
en van het leven .

Je gaf je woord, dat blééf gegeven.
Zonder grootspraak, hielp je iedereen
soals je kon.

Wij wilden dat je blijven kon,

op onze aardse wereld,

en niet nu reeds sterven moest,

wie heeft dat ;o geregeld ?

Wij waren zo machteloos,

het is niet te beschrijven.

Alleen weten wij dat we van je hielden,
veel meer dan we kunnen vertellen,
en daarom hopen we dat we jou

nog even tevreden kunnen stellen.

We zullen je missen, voor ieder van ons
was je sterk of zacht.

Wij blijven ons herinneren,

die moedige vrouw, moeder die nu,
ergens...waar...wonen Zal.
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