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DANKBAAR GEDENKEN WIJ

De Heer

Louis DUCHEYNE

Oudstrijder 1940 - 1945
Oud - krijgsgevangene
Lid v. d. Kristelijke Bond van Gepensioneerden
van de Vrienden van de zieken
en van de Zieken van Banneux
Vereerd met verschillende militaire eretekens.

Weduwnaar van Mevrouw
Elisa DE WOLF

geboren te Wijnegem op 5 december 1912
en godvruchtig overleden te Sint-Antonius-
Zoersel in de Sint-Jozefkliniek
op 3 oktober 1980.

Gesterkt door het Sacrament van de Zieken

Voorbeden :

Heer, wij danken U voor de innige liefde
van deze dierbare man Louis Ducheyne,
voor zijn echtgenote,

voor zijn zoon en schoondochter,

voor zijn kleinkinderen

Christel, Jacqueline en Rudi,

en voor zijn zuster Jeanne.

Wij danken U voor de vriendschap

die van hem uitging naar zijn familieleden.
en naar zovele mensen om hem heen.
Wil hem nu uw volle goedheid openbaren
en hem onvergankelijk leven schenken.

Laat ons bidden :

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.
Heer wil uw troost en kracht schenken
aan zijn kinderen en kleinkinderen,

en aan zijn zuster Jeanne

die hem met zoveel zorgen heeft omringd

en aan allen die bedroefd zijn

om dit afscheid.

Geef dat hun droefheid wordt verzacht

door de dankbare herinnering

aan al het goede dat hij hen geschonken heeft.

Laat ons bidden :
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Heer wij bidden U voor

de vrienden van de zieken en

voor de zieken van Banneux

dat ze elkaar zouden blijven sterken

en bemoedigen

en dat zij troost en kracht zouden mogen
ervaren van Jezus, uw Zoon, en van Maria,
zijn Moeder.

Laat ons bidden :
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Laat ons nu samen bidden :

God onze Heer,

Gij houdt van de mensen

zoals een Vader van zijn kinderen.

Wij vertrouwen deze dierbare man

Louis Ducheyne toe aan uw liefde

die geen grenzen kent.

Wij zijn U dankbaar voor al het goede
dat Gij ons door deze mens gegeven hebt
en waardoor hij voor ons

een bijvend teken geworden is van uw liefde.
Hij heeft het leven en het lijden

van Jezus, Uw Zoon gedeeld,

Wil hem nu ook deelachtig maken

aan de vreugde van zijn Verrijzenis.

Richt onze ogen op Jezus

die voor ons, de weg, de waarheid

en het leven is.

Vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid.

De familie dankt U voor uw gebeden en voor
uw blijken van medevoelen.
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