Heer, bewaar mij in uw liefde, waarin ik
steeds geleefd heb.

T

HEER, GEEF DE EEUWIGE RUST AAN
MEVROUW

Rachel DUHAUD

weduwe van de Heer
Richard VAN DE MAELE,

geboren te Nederbrakel op 24 mei 1904
en godvruchtig overleden in de kliniek
St.Franciscus te Brakel-Opbrakel

op 2 mei 1977, voorzien van de HH. Sa-
kramenten der zieken.

Goede Vader, wij danken U omdat gij ons
zulk een goede moeder hebt gegeven.

Wij treuren om het scheiden, maar wij
veheugen ons in de hoop dat zij reeds het
loon van haar werken heeft ontvangen.

Haar godsvrucht en haar innemende goed-
heid waren deugden, waardoor zij de kracht
had om het lijden waarmee ieder mensen-
leven is doorweven, te veranderen in een
vruchtbaar offer.

Zij gaf ons een voorbeeld van godsver-
trouwen, welke zij uitdrukte in een trouw
bijwonen van de eucharistieviering en in het
eenvoudig branden van een kaars. Zij was
door haar moederhart en haar gezond ver-
stand het houvast en de spil van haar tal-
rijke familie.

Beste kinderen en kleinkinderen, moge de
gedachtenis aan moeder en grootmoeder U
helpen om steeds voorbeeldige kristenen te
zijn. Samen met vader en grootvader blijf
ik steeds over U waken.

Mijn Jezus barmhartigheid.

De families DUHAUD, VAN DE MAELE,
VAN DEN HAUTTE, DE DECKER,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel




