"omdat er liefde is
bestaat er geen voorbij
in alle eeuwigheid

ben jij"” (T. Hermans)

T

ALS AANDENKEN AAN

Albert DU LAING

(1 mei 1917 - 8 mei 1994)
echtgenoot van Jeanne WEYGANTT

Vader van Leo en Mathi, Paul(+) en Mieke,
Godelieve(y+), Hugo en Marja, Shay en
Annemie, Karel(y)

Grootvader van Heidi, Bart, Johan, Sara, Gijs,
Fionn en Richard.

De families

DU LAING, WEYGANTT,
DE SCHEPPER en CUVELIER

danken U voor uw gebed en blijken
van deelneming.

Ten afscheid

Afscheid nemen

is met zachte vingers

wat voorbij is dichtdoen

en verpakken in de goede gedachten
der herinnering,

is verwijlen bij een brok leven

en stilstaan op de pieken

van pijn en vreugd...

Afscheid nemen

is met dankbare handen weemoedig dragen
al wat waard is om niet te vergeten,

is moeizaam de draden losmaken

en uit het spinrag der belevenissen
loskomen en achterlaten

en niet kunnen vergeten...

Leven is vanaf de geboorte
voortdurend afscheid nemen,
loshaken om voort te gaan,

zichzelf verliezen om zich te vinden,
het risico nemen van de graankorrel
om vruchten voort te brengen.

Afscheid nemen
is het moeilijkste in het leven.

Gelovigen
nemen nooit afscheid van het Leven.

(naar Ward Bruyninckx)
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