Biddend gedenken wij
Mevrouw

Madeleine DUMONT

echtgenote van de Heer Julien DE BOCK
geboren te Ellezelles op 29 december 1923
en plots overleden te Ronse op 28 januari 1996,
gezalfd met het H. Oliesel * in extremis “.

Een goede en deugdzame vrouw en moeder is zo plots en onverwacht uit ons
midden heengegaan. Zij heeft haar leven weten te heiligen in de stilte van haar
dagelijks bestaan, in de zorg en de liefde voor haar echtgenoot, voor haar
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, van wie ze heel veel hield, die
ook haar met hun liefde en vreugde omringden en bij wie ze haar geluk vond.
Op hen allen kon ze steunen, ook in de zware tegenslagen, die ze gekend
heeft.

Eenvoudig, vriendelijk tegenover iedereen en dienstvaardig voor wie op haar
een beroep deden ging ze door het leven.

Wie haar gekend heeft, bewaart van haar de schoonste herinnering, het
aandenken van een ingoed mens.

Liefste echtgenoot, het was goed samen te leven en te bouwen aan het geluk
van ons gezin. Wij blijven met elkaar verbonden over de dood heen.

Beste kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, Gij allen waart de bron
van mijn geluk en vreugde. Blijf die liefde onder elkaar bewaren en draag
goed zorg voor vader en voor mekaar. Goede familieleden en vrienden, houdt
0ok gij mijn aandenken in ere.

De Heer Julien De Bock, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen,
De families Dumont - Vandewattyne en De Bock - Flamand,
danken U voor de blijken van deelneming.

Nous nous souvenons dans la priere
de Madame

Madeleine DUMONT

épouse de Monsieur Julien DE BOCK
née a Ellezelles le 29 décembre 1923
et décédée inopinément a Renaix le 28 janvier 1996,
munie de I'Extréme-Onction “ en extremis “.

Une femme, une maman, bonne et vertueuse nous a quittée si brusquement
et inopinément. Elle a su sanctifier sa vie dans le secret au quotidien de
son existence, pleine d'attention et d'amour pour son époux, ses enfants,
petits-enfants et arrigres petits-enfants qu'elle aimait tant, qui I'entouraient
d'amour et de joie aupres de qui elle trouvait son bonheur. Elle put compter
sur eux tous, méme lorsqu'elle connut de lourds déboires.

Simple, aimable envers tous et serviable, rendant service aux personnes qui
avaient recours a elle, c'est ainsi qu'elle a vécu.

Tous ceux qui l'ont connue se souviennent d’elle comme d'une personne
fonciérement bonne.

Cher époux. |l faisait bon vivre ensemble et travailler a I'édification du
bonheur de notre famille. Nous restons unis au-dela de la mort.

Chers enfants, petits-enfants et arrieres petits-enfants; vous avez tous €té
pour moi une source de bonheur et de joie. Continuez a vous aimer les uns
les autres et prenez bien soin de papa et mutuellement.

Chers familles et amis, souvenez-vous de moi.

Monsieur Julien De Bock, enfants, petits-enfants et arriéres petits-enfants,
les familles Dumont - Vandewattyne et De Bock - Flamand,
vous remercient pour les marques de sympathie.







