" Uw gerechtigheid alleen wil ik indachtig zijn
Heer
Van jongsaf hebt Gij, God, mij onderricht
Nu ik oud ben en grijs, verlaat mij niet, Heer. .
(Liturgie 16e zondag na Pinksteren)
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Uitziende naar Gods Gerechtigheid
Vraag ik U voor mij te bidden, Ik
de Heer

Theophiel DUMONT

Echtgenoot van Mevrouw
Alice VAN DIJCKE
geboren te St Maria-Oudenhove op Kerstmis
1901 en overleden te Zottegem
de 22 september 1963,
begenadigd met de Sacramenten van de
zieken en de Pauselijke Zegen.

Na een korte ziekte werd Theofiel ons ontnomen
in afwachting dat ook wij de uitverkiezende stem
van de Meester vernemen Zijn leven was ge-
kenmerkt door een noeste werkkracht die hij bewees
de vele jaren dat hij voor vrouw en kinderen in
de mijnen arbeidde. Eens hiervan ontslagen, bleef
hij een jjverig mens. Het is een leven uit de
duizend, zoudt ge zeggen. En toch, voor Kristus
bestaan er geen twee dezelfde mensen. Hij immers
is het, die peilt door hart en nieren, zoals de
gewijde schrijver Gods kennis beschrijft- Voor Hem
was Theofiel niet de eerste de beste, omdat Hem
niet ontgaat de edele gevoelens welke deze mens
bezielden. Deze blijven voor de meeste mensen

onbekend, omdat veel te veel mensen alleen met

zichzelf ingenomen zijn, zodat hen ountgaat de

diepte van een echtelijke liefde, de glans van de

ware vaderliefde. Voor zijn welbekenden zijn

deze woorden geen verzinsels.

Wie gij ook zijt, of ge deze mens van dichtbijj

of slechts van ver hebt gekend, ook gij hebt de

plicht voor hem te bidden. Moge zo zijn onvol-

maakte liefde in het licht van Gods Vaderliefde

volkomen worden, ook nu nog voor u, zijn kinderen

en echtgenote.

Gebed
God, gij hebt de dood,
die als een erfenis, terwille van de zonde,
op geheel het menselijk geslacht is overgegaan,
door het lijden van uw Christus, onze Heer,

ontbonden

geef dat Theofiel aan Hem gelijkvormig zou

worden,

en het beeld van de hemelse genade moge dragen

Dit vragen wij U, door dezelfde Jezus Kristus,
onze Heer.
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Mevrouw Alice Van Dycke zijn echtgenote
Mr en Mw Julien De Backer-Dumont en kind
Mr & Mw Jozef Haegeman-Dumont en kind
zijn kinderen en kleinkinderen
De Familién Dumont, Van Dijcke, D'Hoker en
Van den Bossche.

Diep getroffen door uw blijken van kristene
deelneming, danken U van harte

Drukk V. Ruyskensvelde-Bogaert Godveerdegem




