Gelijk het de Heer behaagd heeft,
zo is het geschied.

1.

TOT VROME GEDACHTENIS
AAN MEVROUW

Estella DU PONT

weduwe van de Heer Jozef JOES

echtgenote van de Heer
Frank VAN DAMME

geboren te Voorde op 27 maart 1907 en god-
vruchtig overleden te Zottegem op 19 mei
1978, gesterkt door de H.H. sakramenten der
zieken.

Lid van de Bond der Gepensioneerden.

O Heer, hoe diep moeten wij buigen voor uw
ondoorgrondelijke besluiten ; wees uw diena-
res genadig ... O groot geheim der dood, gij
leert ons kennen wat wij in de wereld zijn;
de gezondheid is maar een ijdel woord, het
leven gelijkt aan een droom ; alles is hier
ijdelheid, behalve God dienen en Hem alleen
te beminnen.

Opgeruimd, blijmoedig en gelukkig, was zij een
echte steun, een troost en een hulp in haar
huisgezin.

Godsdienstig en gelovig van inborst en op-
voeding, verkoos zij in de omgang met de
mensen, de nederigheid, de verborgenheid en
stille eenvoud.

Omwille van die voorname kiesheid, pronkte
zij met niets om haar te doen gelden. En zo
was haar leven, haar geloof en haar trouw
gebed voor de Heer.

Frank, ik dank U voor de trouw, de hulp en
de steun. Mijn kinderen, kleinkinderen, fami-
lie en kennissen, wees mij indachtig in uw
gebeden. 1k dank U allen voor uw genegenheid
en vriendschap.

Heilig Hart van Maria, wees mijn zaligheid.

De families DUPONT, JOES en VAN DAMME

danken U welgemeend om uw gebeden
en uw blijken van echt medevoelen.

Druk. Van Der Bracht, Voorde.




