Op het uur dat gij niet kent, zal de Heer
komen ; wees dus altijd bereid.
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BID VOOR DE ZIELERUST VAN
DE HEER

Etienne DUPONT

echtgenoot van Mevrouw
Marie-Madeleine EECKHOUT,

geboren te Opbrakel op 30 juli 1940 en
godvruchtig in de Heer ontslapen te
Brakel op 8 mei 1979, voorzien van de
HH. Sakramenten der zieken en de Pau-
selijke Zegen.

Van de beproeving heeft deze jonge man
tijdens zijn leven wel zijn deel gehad. Het
afsterven van zijn ouders op vrij korte tijd,
de maandenlange bedlegerigheid, de aftakeling
van zijn lichamelijk gestel, tegen dit alles
kon hij als mens niet op.

Toch bleef hij er de moed inhouden, ge-
holpen door de liefde van zijn echtgenote,
voor wie niets te veel was en steunend op
zijn geloof en vertrouwen op God.

Zijn ontmoeting met de Heer wordt voor
hem een bevrijding uit de aardse ellende en
een opgang naar het blijvend geluk.

In de meimaand, tijd van het prille leven
in de natuur, heeft deze man, in volle fleur,
zijn leven in de handen van God gelegd,
wachtend op de geboorte tot eeuwig leven.

Wij allen, die hem hebben gekend als een
vriend, als iemand die steeds tot dienst be-
reid was, bevelen hem nu in ons gebed bij
God aan.

De families DUPONT, EECKHOUT, DE VOS en
DE VOS,

danken U oprecht voor uw blijken van
deelneming in hun rouw.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel




