O dood, hoe leert gij ons wat wij op aarde zijn.
O groot geheim der dood!
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BID VOOR DE ZIELERUST

van

Mevrouw RACHEL DUPONT

echtgenote van

de Heer René DERNICOURT

Geboren te Schorisse de 4 februari 1908 en over-
leden te Vlioesberg de 29 mei 1965, gesterkt door de
troostmiddelen van onze Moeder de 1i. Kerk.

Mijn krachten hebben mij verlaten. Op U, o Heer,
heb ik mijn betrouwen gesteld. (Ps. XXI 13)

Alles gaat snel voorbij, alles eindigt hier op aarde.
Laat ons zo leven dat ons alles voordelig zij om een
gelukkige eeuwigheid te bekomen.

De goedheid van haar hart, haar gedienstigheid en
haar minzame omgang verwierven haar de genegenhcid
van allen die haar kenden.

Met werken en zorgen heeft zij haar levensdagen
doorgebracht. Haar pijnlijke ziekte doorstond ze met
een volkomen onderwerping aan Gods Heilige Wil,
bewust dat indien wij lijden met Jezus hier op aarde,
wij met Hem zullen verheerlijkt worden in de hemel.

Dank aan allen die mij in mijn ziekte met zoveel
dienstvaardigheid en opoffering hebben bijgestaan.

Gedenk, o Heer, uw dienares Rachel, die ons is
voorgegaan met het teken van het geloof en in vrede
rust. Verleen haar, bidden wij U, o Heer, en aan
allen die in Christus rusten, de plaats van verkwik-
king, licht en vrede.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.

Mijn Jezus barmhartigheid.

UW DEELNEMING IN HET VERLIES
VAN HAAR DIE ONS ZO DIERBAAR
WAS, SCHONK ONS VEEL TROOST,
EN UW GEBED WAS EEN KOST-
BARE HULP VOOR ONZE WELBE-

MINDE OVERLEDENE.
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