Wanneer je verdrietig bent
kijk dan diep in je hart
en je zal zien dat je weent
om wat je vreugde schonk.
Kahlil Gibran

BID VOOR
Mevrouw Rachel DUPONT

echtgenote van

de Heer Emiel DE VOS

geboren te Opbrakel op 19 mei 1923 en god-
vruchtig overleden te Gent op 14 mei 1991,
gesterkt door de HH. Sacramenten In Articulo
Mortis.

Lid van K. A. V. Ename.
Lid van K. B. G. Ename.

Onverwachts werd moeder ziek. Ze lag daar
heel stil en we vreesden het ergste ; maar de
dokters gaven ons hoop en na een week zagen
we bijna elke dag verbetering. We begonnen
zelfs al aan haar revalidatie te denken. Toen
kreeg vader plots dat allesverscheurende tele-
foontje... moeder was er niet meer.

Wij zullen het nooit begrijpen, maar we trach-
ten te berusten in Gods wil, hoe moeilijk dat
ook is.

We troosten ons met de gedachte dat ze in
ieder van haar kinderen en kleinkinderen ver-
derleeft.

We zullen altijd terugdenken aan haar steeds
opgewekt karakter, aan haar godsvrucht, aan
haar grote liefde voor bloemen en voor haar
tuin waar ze zo graag vertoefde ; hoe ze graag
kaart en petanque speelde. Moeder ging graag

op familiebezoek en iedereen vond bij haar
steeds de deur open; vooral haar kleinkinde-
ren had ze graag in de buurt.

Aan vader zou ik de raad willen geven om
zich niet te laten gaan en zijn gezondheid goed
te verzorgen. Onze kinderen en kleinkinderen
kunnen je steun nog best gebruiken.

Beste kinderen en kleinkinderen, gedenk dat
we eens allemaal terug samen zullen zijn bij
de Heer, help elkaar en draag zorg voor vader.

Aan alle familieleden en vrienden, weet dat
ik jullie graag zag en houdt mij in uw herinne-
ringen als een bron van vreugde welke de dag
iets lichter maakt.

Emiel DE VOS, haar echtgenoot ;
Paul en Martine DE VOS - VANDERHAEGHEN

en kind Frank,
Luc DE VOS,
Eddy en Maria VAN der BEKEN - DE VOS

en kinderen Sylvie en Nathalie,
Marc en Frangoise DE VOS - BOURGEOIS,
Dirk en Erna DE VOS - DEMORELLE

en kind Sara,
Marleen DE VOS en verloofde

Johan VERMEULEN,

haar kinderen en kleinkinderen ;

De families DUPONT, DELANGE,

DE VOS en BAUTERS,

danken U van harte voor uw steun,
uw aanwezigheid en uw gebed.
NAMIS op zondag 30 juni 1991 om 9 uur.

De dertigdaagse missen zullen gelezen worden
in het klooster van Kruishoutem.




