BID VOOR DE ZIELERUST VAN
DE HEER

RICHARD DUPONT

echtgenoot van Mevrouw
AMANDINA VANDENDAELE

geboren te Schorisse, op 5 februari 1903
en godvruchtig overieden te Ronse,
op 1 juni 1973,
gesterkt door de H.H. Sacramenten.
WEGGEVOERDE VAN DE OORLOG 1940-45

« De zielen der rechtvaardigen zijn in Gods
hand, zij zullen schitteren als een vuur in
een rietveld ».

Deze woorden van de H. Schrift zijn volko-
men toepasselijk op de betreurde overledene:
hij was cen rechtvaardige, die de wet van
God in alles trachtte na te leven, en die zijn
evenmens een goed hart toedroeg. Als een
goede echtgenoot en een zorgzame vader
ging hij ons allen voor op de weg naar de
esuwigheid.

Een onverbiddelijke kwaal kwam stilaan
zijn gezondheid vernielen, maar niet zijn
hartelijke goedheid en welgezindheid : in ech-
te christelijke aanvaarding en grootmoedig-
heid verdroeg hij alles.

Heer, geef hem dan, om zijn trouw en door
de verdiensten van uw Goddelijke Zoon, het
eeuwig licht, en laat uw vrede zijn ziel voor
altijd overstralen.

Begrafenissen Devos & Zoon, Groenew., Ronse

Dierbare echtgenote, lange jaren hebben
wij lief en leed van het leven gedeeld in
echte trouw en diep geluk : voor die levens-
genade weze God oprecht en hartelijk ge-
dankt. Ook U dank ik om uw liefde en be-
zorgdheid.

Dierbare kinderen, beste kleindochter, dank
voor al uw vriendschap en genegenheid. Bes-
te familieleden en vrienden, tot weerziens in
de eeuwigheid ! Bidt allen voor mij.

Mevrouw Richard DUPONT,
geboren Amandina VANDENDAELE,

iHeer en Mevrouw Robert CAMBIER-DUPONT
en dochter,

De families DUPONT, MARTENS, VANDEN-
DAELE en CAROBEL,

danken U voor de blijken van Innige
deelneming in de rouw die hun treft.




