” Sterker dan de dood is de liefde”.

TOT DANKBAAR AANDENKEN
AAN

MICHEL DURANT

echtgenoot van
ODETTE SCHOLLAERT,

geboren te Viane op 17 juli 1939 en god-
vruchtig naar zijn Schepper teruggeroepen
te Brussel op 7 maart 1984, gesterkt met
de genademiddelen van de H. Kerk.

De families

DURANT, SCHOLLAERT,

DE PADT, VAN WAYENBERG
danken U voor de kristelijke blij-
ken van medeleven, uw gebed en
uw aanwezigheid.

begraf, collier-de taeye moerbeke - druk de nayer moerbeke

” De mensen weten heden niet

wat morgen hun zal brengen,

noch hoe, noch waar de dood

hun in de weg zal springen”. G.G.

In die woorden ligt de tragiek uitgedrukt
van het mysterie van leven, lijden, ster-
ven, waar we steeds opnieuw voor ge-
plaatst worden. Alleen ons geloof kan
ons dan echte troost en sterkte brengen
en de zekerheid, dat niet alles voorgoed
verloren is.

” Gelovig sterven is afscheid nemen van
de wereld, maar niet van het leven”.

Daarom vragen wij in onze grote droef-
heid toch met oprecht vertrouwen :

" Heer, geef dit leven ook aan hem die
ons zo vroeg ontnomen werd ; laat hem
op een nieuwe wijze van bestaan toch
onder ons aanwezig en geef ons de
stille kracht om te aanvaarden wat wij
niet kunnen veranderen”.
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