Sterven doe je niet ineens

maar af en toe een beetje

en alle beeties die je stierf

't is vreemd, maar die vergeet je
bet is je dikwijls zelfs ontgaan
je zegt ik ben wat moe

maar op een keer dan ben je aan
je laatste beetje toe.

Toon Hermans.
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In dankbare herinnering aan
Mejuffrouw
MARCELLA DUSONG

dochter van wijlen Kamiel en Valerie
Faingnaert.

Geboren te Opbrakel op 20 september
1902 en overleden te Zottegem in het
St.-Elisabethziekenhuis

op 12 september 1988.

De families Dusong - Faingnaert,

danken U voor uw deelneming.

Rouwleidingi . A. Marroyen, Brakel
Drukk. Devleeschouwer, Brakel




