De zomer staat nu hoog gespanznen
op 't land, dat grijs van koren bruist.
Geen zomer kan de dood verbannen
die heimelijk ons leven kruist.
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Gij die haar gekend en bemind hebt

gedenk mevrouw

ANTOINETTE DUVILLE

echtgenote van de heer
Hector Tummeleer

geboren te Schendelebke
op 17 januari 1925
en overleden te Gent op 24 juli 1994,
gesterkt door het Sakrament der Zieken.

De familie dankt u oprecht voor uw
gebeden en blijken van diep medeleven
in hun rouw.

Druk. De Vos, Koster, Overboelare - T.054-411267
Rouwond. Beernaert Geraardsb. - T.054-411724

Na een werkzaam en toegewijd leven is
Antoinette nu rustig van ons heenge-
gaan.

Een goed jaar geleden is zij beginnen
sukkelen : eerst last met het been, later
die zware operatie waarvan ze wel tij-
delijk mocht herstellen maar waardoor
ze uiteindelijk toch uiteindelijk werd
ondermijnd.

Antoinette was een hartelijke, goede
vrouw die door iedereen gewaardeerd
en geacht werd. Niet dat zij veel buiten-
kwam, maar de mensen met wie ze in
kontakt kwam droeg ze een warm hart
toe.

Heer, onze God, wij bidden u voor
Antoinette, laat haar nu thuiskomen in
uw blijvende vreugde en laat haar echt-
genoot en ons allen ervaren dat ze ons
ook nu nog innig nabijblijft.

Onze-Lieve-Vrouw van den Oudenberg,
bid voor ons.




