Vader, in Uwe Handen beveel ik mijnen geest.
Gedenk in uw vrome gebeden de ziel van
MEVROUW
ELIZA DUWEZ
Weduwe van de Heer
REMI ALEXIS DUWEZ

Lid van verschillende godvruchtige
genootschappen
Propagandiste der E.P. Montfortanen te Leuven

Geboren te Welle op 23 januari 1902 en ge-
sterkt door de H. Sakramenten der zieken en
de Pauselijke zegen in de Heer ontslapen te
Aaist op 6 november 1966.

Wij betreuren in deze dierbare overledene een
eenvoudige, oprechte en gelovige vrouw. Gans
haar leven was gekenmerkt door noeste arbeid,
de zorg en moederlijke bekommernis voor haar
echtgenoot en kinderen, en tevens een grote
liefde voor ailen die haar dierbaar waren.

O.L.Heer heeft haar geen kruisen en beproe-
vingen gespaard; vanaf haar jeugd werd ze met
lijden en kruis geconfronteerd, maar haar groot
geloof en sterke wil gaven haar de kracht om
alle moeilijkheden in stilte te dragen. Jarenlang
werd haar gezondheid ondermijnd door een ver-
raderlijke ziekte tot op het ogenblik dat de Heer
deze schone ziel tot Zich terugriep.

Almachtige God, gedenk het groot geloof,
het kinderlijk betrouwen en de bovennatuurlijke
liefde, waarmee deze goede moeder U beminde,
en schenk haar nu de euwige rust en vrede.

Dierbare kinderen en kleinkind, mijn heengaan
moet voor U een zeer harde slag zijn om dragen
temeer, dat het afsterven van vader nog zo vers
in uw geheugen ligt. Ik dank U allen voor uw
goede zorgen en kinderlijke toewijding, voor-
al U mijn dochter Odiie, gij waart mijn steun
en troost in ontelbare uren van benauwdheid en
pijn. Blijft steeds veel van elkaar houden, en
vergeet nooit het goede voorbeeld van vader en
moeder.

H.Hart van Jezus, op U betrouw ik.

De families DUWEZ,
BOSSELOO,
D'HAESELEER en
NEERINCKX

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
kristelijke deelneming en danken U van harte.

druk ancy welle




