'leder gezwegen woord kan ik niet
vergeten' de stilte is hem toegewijd of
beter “toe-gemeten"... met zachtheid
dragen wij het leven - het blijft nog wel een
hele poos zolang ons adem wordt gegeven
onnoembaar en oneindig broos.

Van priester Jan Coghe.

.I. BLIJVEND AANDENKEN AAN
DE HEER

Louis DYON

echtgenoot van Mevrouw
Marguerite VAN DAMME

Geboren te Geraardsbergen op

13 oktober 1913 en er plotseling overleden
in het Onze-lieve-Vrouwziekenhuis op

29 december 1994, gesterkt door de

H. Sakramenten der Zieken.

De families:
DYON, VAN DAMME,
VAN DE PARRE en BAUWENS
danken u voor de blijken van
deelneming in hun rouw.

db druk Geraardsbergen (054) 41 33 62

Bij de overgang van 't oude jaar naar het
nieuwe jaar wensen allen mekaar geluk; wij
staan bij de overgang van 't oude naar het
nieuwe leven, deze vader weze eeuwig
gelukkig !

Louis was een goed mens, gevoelig voor
iedereen. Zijn meeleven lag in de
herinneringsprentjes zoals hij jaren drukte.
Spontaan was zijn hartelijkheid in plezierige
momenten en in de ernst om andermans
tegenslagen. En God weet, welke eigen
problemen een mens meedraagt, verborgen
en moedig, tot als het harte breekt.

Louis drukte woorden, diepe gedachten en,
als een mens van goeden wil, zijn eigen
stempel in ons hart. Moge de Goddelijke
Vader nu Zijn zegel drukken van oneindige
goedheid tot eeuwige vreugde.

Wij staan dankbaar en eerbiedig stil bij deze
goede echtgenoot, vader en grootvader,
familielid en vriend. We danken ook alle
mensen die voor hem iets gedaan hebben,
hijwas er zeer gevoelig voor. We danken ook
elkeen die ons begripvol nabij wil zijn in deze
moeilijke momenten om zijn afscheid.

Begraf. Van den Driessche (054) 41 25 50




