De Heer zal mij vergelden volgens
zijn gerechtigheid, want ik heb zijn
wegen trouw bewaard.

i

Wil in uw gebeden gedenken
de ziel van de Heer

Albert EECKHOUT

echtgenoot van Mevr. Irma D’Hondt,

geboren te Nederbrakel op

15 mei 1917 en godvruchtig in
de Heer ontslapen in het Akade-
misch Ziekenhuis te Gent

op 13 augustus 1979, voorzien
van de HH. Sakramenten der zie-
ken «in extremis ».

Lid van de Burgerlijke Bescher-
ming, afdeling Brakel.

God heeft een « dienaar » tot Zich
gehaald. Een vriend is van ons heen-
gegaan, een man, die met toewijding
en plicht dienstbaar was in zijn ge-
zin, voor zijn familie en voor zijn ge-
meenschap. Daarvan getuigen zijn ver-
wanten en vrienden uit de Burgerbe-
scherming.

Zijn eigen leed droeg hij met aan-
vaarding. Vele slagen heeft het leven
hem toegebracht, maar steeds is hij

dezelfde gebleven : onkreukbaar en
rechtschapen.

Midden deze zomer heeft hij de
grote reis gemaakt naar de hemel,
naar de plaats van verkwikking, rust
en vrede.

Uit uw rijk hart, vader, hebt gij
steeds met de grootste onbaatzuch-
tigheid voor eenieder geput en uw
enige bekommernis bleef steeds :
«Heb ik wel al het mogelijke ge-
daan ». Wij bidden God dat Hij hem

moge belonen en na zijn «laatste

reis » moge opnemen in de eeuwige
heerlijkheid.

De families Eeckhout, Blommaert,
D’Hondt, Van Cauwenberge,

zijn zeer erkentelijk voor uw blij-
ken van kristelijk medeleven.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel




