"Een goede man is overleden,

na lange, lange weken strijd.

Thans rusten zijn handen in eeuw’ge vrede,
de Heer zij gebenedijd..."”

T
DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER
Alois EECKHOUT
weduwnaar van Maria JOOS
Hij werd geboren op 5 december 1899 te St. Maria-
Oudenhove en overleed op 9 januari 1995 in het

A.Z. Sint-Elisabeth te Zottegem,
gesterkt door het sakrament van de Zieken.

De families:
EECKHOUT, JOOS, DUJARDIN, LISON
danken U voor de blijken van deelneming
en gebed.

Namis op zaterdag 11 maart 1995 om 18 uur.

Rouwl.& Drukw. b.v.b.a. RAOUL. 9660 Brakel

Geboren in de negentiende eeuw, heeft Alois bijna
een hele eeuw doorlopen. Hij had in zich de een-
voud en de nuchtere kijk op het leven, die we te-
rugvinden bij mensen uit een vorige generatie,
waarvan hij één der laatste was. Wies was een
evenwichtig man, altijd even goed geluimd, be-
zorgd om alles en iedereen. Hij heeft het noch-
tans niet licht gehad in zijn leven. Hij zag het le-
venslicht op de Berendries te Oudenhove. "We
waren rijke mensen, placht hij met zijn gewone
schalksheid te zeggen, want naast ons huis stond
een villa." Zijn moeder heeft hij nooit gekend : Ze
stierf bij zijn geboorte. Wies ging werken als met-
ser, en schakelde nadien over op fruit- en bier-
handel. Nog geen drie jaar geleden verloor hij zijn
vrouw Maria, met wie hij vijf en zestig jaar het le-
ven had gedeeld. Ze brachten zeven kinderen
groot. Wies was een doodbraaf man die met ie-
dereen over de baan kon. En viel er al eens een
woord, dan was hij de eerste om erde spons over
te vegen. Hij was ook een gelovig man : Zolang hij
kon, en tot zijn tachtigste jaar , kwam hij per velo
naar de vroegmis. Zijn laatste weken bracht hij
door in de kliniek. Hij voelde zijn krachten
verzwakken.Toch bleef hij bezorgd over het werk
thuis: of de beten wel gedekt waren, of het stro
binnen was, of de konijnen en schapen hun voe-
der kregen, en hoe het was met zijn hondje. Zo
was hij en zo is hij tot het laatste moment geble-
ven : een doorgoede eenvoudige man. En wetend
dat zijn taak hier uit was, is hij in vrede uitgegaan
als een kaarsje.




