« Als lk ben heengegaan

en een plaats voor u heb bereid,

kom |k terug om u op te nemen bij Mij

opdat ook gij zult zijn waar Ik ben » (Joh. 4, 3)

T

DIT WEZE EEN VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

André, Eugéne, Camiel EECKHAUT

geboren te Leupegem op 27 sept. 1922 en zacht
in de Heer ontslapen in het O.-L.-Vrouw Zie-
kenhuis te Oudenaarde op 31 mei 1984, gesterkt
door de HH. Sacramenten der zieken.

Lid van de Confrerie van de H. Amandus,

lid van de Katholieke Vereniging voor Gehan-
dicapten.

Op Ons Heer Hemelvaart is André, het grote
zorgenkind van moeder zaliger en aan wie ze
hem toevertrouwde, naar het Vaderhuis terug-
gekeerd na een lange en pijnlijke lijdensweg.

In de familie als het ware het troetelkind
en de binding tussen allen. In de home waar
hij gedurende 24 jaar met liefdevolle zorgen
van directie en personeel werd omgeven.

Een kleine liefdesblik en attentie maakten
hem overgelukkig en de vele bezoekjes waren
hem een troost en opbeuring. Hij kon om dit
alles zo hartelijk zijn. Zij zullen hem missen
niettegenstaande de krankheden. Hij was ge-
dienstig waar hij kon, verzorgde de bloemen
en bezocht meermalen als diepgelovig man de
kapel. De Eucharistie was voor hem een sterkte.

Zijn bijna onverwachte dood is voor hem een
verlossing ; gelouterd door het lijden en bereid
om na zijn lange kruisweg hier op aarde ten
Hemel op te varen, waar hij die plaats zal
innemen die de Verrezen Christus voor hem
heeft voorbereid.

Hij was diep gelovig en overtuigd dat Chris-
tus voor hem is: de weg, de waarheid en het
leven.

André, nu vertrouwen we U toe aan God en
het Woord van zijn genade : leef in het Licht
van Christus.

Als iemand getekend was door het lijden,
dan is het onze dierbare geweest.

Ge kon hem als het ware zijn kruis moedig
zien dragen. Hij ging er vele jaren onder ge-
bukt en uiteindelijk is hij er onder bezweken.
Maar ondanks al zijn lijden heeft hij zijn geloof
in God bewaard en had al zijn hoop op Hem
gesteld.

Zijn laatste woord was altijd een woord van
dank aan de velen die hem weldeden : zijn
familie, directie en personeel van het rustoord.
Na een laatste hartelijke dank nog een gunst :
bidt veel voor mij.

André, wij zullen U missen, maar onze liefde
houdt ons samen.

H. Amandus, bid voor ons!

De families EECKHAUT - DE ZAEYTEYT,

danken voor de blijken van genegenheid
en deelneming.

Drukkerij Vandevelde, Oudenaarae
Begr. D'Hondt, Dijkstraat, Oudenaarde




