God gaf hem ons,
God nam hem ons,
Gods naam zij gezegend.

BID VOOR DE ZIEL

van heer

ARSENE EECKHOUT,

echtgenoot van Mevrouw

MARTHA DE GUSSEM,
geboren te Balegm, de 26 augustus 1907
en schielijk overleden te Sint Lievens-Esse,
de 12 december 1962,
gesterkt door het H. Oliesel “in extremis'.

Een goed man ging heen, eenvoudig in de omganag.
trouw in de vriendschap, oprecht en eerlijk in ziin
zaken: zo kenden hem zijn talrijke vrienden en
kennissen.

In de bloei van ziin jaren werd hij plotseling ontrukt
aan de liefde van de ziinen. God en zij alleen weten
hoeveel zij van elkander hielden en hoe piinlijk dit
scheiden is. Wij, mensen, voelen ons zo zwak om zo
'n kruis te dragen maar met Kristus voelen'wij ons sterk
omdat Hij het ons heeft voorgedaan en ons heeft leren
zeggen: 'Vader, niet mijn wil, maar Uw H. Wil geschie-
de*.

Mijn duurbare echtgenote, Gods Wil is geschied.
Zwaar is dit offer voor U, maar ik weet dat uw diep
geloof het zal halen op uw zo begrijpelijke smart. Zie
met uw betraande ogen op naar het kruis; Hij, die de
wonde sloeg, zal zalving brengen. Laten wij dag aan
dag voortleven in de tederheid van ons aandenken,
maar vooral in de vurigheid van ons gebed.

Duurbaar kind, heb dank voor uw grote genegenheid
en vraag niet verder waarom vader u verlaten heeft.
Bemin uw moeder en zorg voor haar. Buig voor de
harde slagen van het menselijk leven en laat steeds
alles aan de Goddelijke Voorzienigheid over.

Duurbare familieleden, vrienden en kennissen, vaart-
wel, gedenkt mij in uw gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.
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.t,

Mevrouw Arsene EECKHOUT,
geboren Martha DE GUSSEM ;

Mejuffer Gilberte EECKHOUT ;

De familie EECKHOUT ;
De familie DE GUSSEM ;
De familie WILDEMAUWE ;
De familie CAEKEBEKE,

gevoelig voor Uw blijk van deelneming in
hun rouw betuigen U hun innige dank.




