Heer Jezus, geef haar de eeuwige rustl
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BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

GELINE - EECKHOUT

echtgenote van Mijnheer

THEOPHIEL VAN HOUCKE

geboren te Munkzwalm, de 27 mei 1882 en overleden
te Velzeke, de 22 october 1958,
gesterkt door de HH. Sacramenten.

SECONDE en VAN DE

Zalig is de mens die de beproeving met verduldig~
heid doorstaat; want na de beproeving zal hij de
kroon ontvangen die de Heer beloofd heeft aan hen
die Hem beminnen.

Eenvoudig in haar geloof, het hart tot God gericht,
kweet zij eerlijk haar plichten ; zij was een voorbeel-
dige echtgenote en een zorgvuldige moeder. In haar
kristene overtuiging alleen vond zij steeds de nodige
sterkte om het leven en zijn beproevingen met groot-
moedigheid te dragen.

Dierbare echtgenoot, pijnlijk valt de scheiding,
steeds hebt gij zo goed voor mij gezorgd. Gedurende
mijn ziek zijn hebt gij mij dag en nacht bijgestaan en
zo mijn lijden verlicht! Heb dank, God zal het u
lonen.

VAN HOUCKE,
DANKEN U VAN HARTE VOOR DE GEBEDEN EN

DE BLIJKEN VAN DEELNEMING

en kleinkind ;
Mijnheer Georges VAN HOUCKE-VAN DURME en kinderen;

CASTEELE,

kleinkind ;
Miinheer en Mevrouw Valére VAN HOUCKE-HANSKENS en kind ;

Mijnheer en Mevrouw Robert VAN HOUCKE-DE GROOTE en kinderen ;

Mijnheer Edmond EECKHOUT-VAN HOUCKE;

De familiess EECKHOUT,

Beminde kinderen, ik dank u allen voor uw liefde en
toegewijde zorgen waarmee g@ij mij omringd hebt,
gedenkt mij in uw gebeden.

Zoet Hart van Jezus, wees mijn liefde.
Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid. 300 d. afl.
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Mijnheer en Mevrouw Hubert VAN HOUCKE-VERSTRICHT, kinderen
Mijnheer en Mevrouw Valére MATTHYS-VAN HOUCKE, kinderen en

Mijnheer Theophiel VAN HOUCKE;

Dr. Melckebeke, Hoogstraat, 25, Zottegem.




