Het zijn de kleine dingen
die ik achterlaat
voor mijn beminden
- grote dingen
zijn voor iedereen.
(R. Tagore)

Ter herinnering aan de dag dat we afscheid
hebben genomen, en gebeden hebben voor

Mevrouw Clara EECKHOUT

echtgenote van
de Heer Robert VAN HOECKE

geboren te Edelare op 11 januari 1914 en thuis
godvruchtig overleden te Oudenaarde - Ename
op 14 april 1995, gesterkt door de HH. Sakra-
menten der zieken.

Lid van Ziekenzorg.

Robert VAN HOECKE,
Baudouin VAN HOECKE,
Michaél en Frangoise THEUNISSEN -
VAN HOECKE,
Eric en Marijke VEYS - VAN HOECKE,
haar kinderen ;

haar echtgenoot ;

Frank THEUNISSEN,
Veerle VEYS,
Anneleen VEYS, haar kleinkinderen ;

De families EECKHOUT, AELVOET,
VAN HOECKE en BUYENS.

DANKEN U van harte
voor de blijken van deelneming.

NAMIS op vrijdag 12 mei 1995 om 19 uur.

ALS IK EEN BOOM ZIE
DENK IK AAN JOU

Kijk naar een boom :
hoe ouder,
hoe waardevoller en groter,
hoe dieper zijn wortels,
hoe standvastiger en sterker,
hoe dichter zijn takken,
hoe veiliger hij beschutting biedt,
hoe hoger zijn kruin,
hoe rijker zijn schaduw
en je mag naar hartelust
met je hele gewicht
tegen hem leunen.

Moeder, jij blijft voor ons " ALTIID "
die vrouw

waarvan wij houden

geworteld en gegrond in Hem,

Jezus van Nazareth

om altijd voort te leven

want " STERVEN "' duurt maar even ...
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