“Langs de eik waaruit jij bent gehouwen va
vioeit nu een beek vol tranen,
maar de stroom van lieve mensen om ons heen

herinnert ons aan jouw liefde, eindeloos als de zee."

DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER
Edmond EECKHAUT

echtgenoot van Mevrouw
Mariette ERVIJN

geboren te Leupegem op 11 februari 1920
en overleden te Oudenaarde
op 18 augustus 1994,
gesterkt door het H. Sacrament der zieken.

De namis heeft plaats in de Sint-Amanduskerk
te Oudenaarde-Leupegem
op zaterdag 1 oktober 1994 om 18 uur.

Mariette ERVIJN, kinderen en kleinkinderen,

De families EECKHAUT - DE ZAEYTEYT en
ERVIJN - VERHOEYEN,

danken voor uw biddend medeleven.

Begrafenissen D'Hondt, Gentstraat-Dijkstraat, Oudenaarde

Edmond, Monkske, zal bij velen in de herinnering
blijven als een welgezinde, vrolijke, hulpvaardige
en plichtsbewuste vriend. Hij was boer in hart en
nieren. Sterk was hij, als uit eik gehouwen.

Hij was er zich van bewust dat het geluk van elke
dag bestaat uit vele kleine dingen. Steeds eens-
gezind stond hij achter moe en met zijn stevige
handen bouwde hij voor ons, zijn kinderen, een
mooie toekomst. Hij liet ons kiemen en ontplooien
en was daarbij een optimale voedingsbodem.
Door de slijtage op zijn sterke lichaam moest hij
zijn dynamisme aan banden leggen. Hij had het
hier moeilijk mee, maar desondanks bleef hij de
speelse plaagstaart, de wijze raadsman, de troos-
ter in nood, de allerliefste vriend.

Steeds trouw aan de christelijke waarden was hij
ons grote voorbeeld.

Dank U vader voor de waarden die U ons hebt bij-
gebracht, in woorden, maar vooral in daden. Gij
hebt nooit twijfel gezaaid. Wij hoefden enkel uw le-
venswandel te volgen en nooit kwamen wij bedro-
gen uit.

Va,

wij staan hier stil, met tranen in de ogen, maar wij
zijn zo dankbaar voor wie je was en wie je altijd zal
blijven.

God, Heer van alle leven,

in gelovig vertrouwen zien wij naar U op.

Wij danken U voor alle gaven,

voor alles wat Edmond in ons leven betekende.
Laat Hem met ons verbonden blijvenin ons gebed.
Geef hem de eeuwige vreugde in Uw Vaderhuis.

Drukkerij Vandevelde, Oudenaarde




