Bewaar in uw hart de gedachtenis van uw Moeder.

T

Bid voor de ziel van Mevrouw

Elisa EECKHOUT

Weduwe van Mijnheer
Charles BEERENS
geboren te Godveerdegem de 23 october 1885 en
* godvruchtig overleden te Grotenberge de
22 november 1956,
versterkt door de troostmiddelen van onze
Moeder de H. Kerk.
B

Deze moeder was alletbewonderenswaardigst
en haar nagedachtenis verdient roemrijk te zijn.
Vooral worden wij gerust gesteld door de goede
voorbeelden die ze ons gegeven heeft door de
levendigheid van haar geloof.

Heer, Gij hadt ons deze moeder gegeven voor
ons heil en onze troost. Gij eist ze heden terug.
Wij geven U haar terug zonder tegenspraak, maar
het hart verbrijzeld van droefheid. Dat uw Wil
geschiedde op aarde als in de hemel.

De kelk van lijden was voor haar vol bitterheid.
maar diep christelijk als ze was, dronk ze hem tot
de laatste druppel, juist gelifk haar goddelijke
Meester.

Beminde Kinderen, onze scheiding zal niet lang-
durig zijn : gelijk wij op aarde door de nauwste
banden der liefde verenigd waren, zo zullen onze
harten weldra in de Hemel nimmer gescheiden
worden. Altijd waart gij het voorwerp mijner
moederlijke bezorgdheid... ik sterf maar mijn lief-
de voor U sterft niet mede. Blijft mij gedenken in
uw gebeden en ik dank U voor uw zorgen en
genegenheid.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

(7 jaren aflaat.)

T

Mr. en Mw. Henri BEERENS-DE SAEDELEER en
kinderen;

Mijnheer Remy BEERENS;

Mr en Mw Alois BEERENS-DE SMET en kinderen;

Mejuffer Germaine BEERENS;

Mr en Mw Aimé BEERENS-DE STERCKE;

Mijnheer Albert BEERENS;

Mr en Mw Arséne DIEPENDAELE-BEERENS en
kinderen;

De Familien EECKHOUT, BEERENS,

VAN NIEUWENHUIZE en D'HOKER;

danken van harte voor de blijken van
meevoelen, betoond bij het heengdan
van hun dierbare afgestorvene.

Drukk. A. V. Ruyskensvelde, Godveerdegem
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