Wij geven in Gods handen
hem die de Heer ons gegeven had,

DE HEER
Emiel EECKHOUT

echtgenoot van Mevrouw
Leona DE RIDDER

geboren te Nederbrakel op 26 februari 1924
en overleden te Ronse op 23 juli 1990,
gesterkt met de laatste HH. Sakramenten.

Terwijl het koren zijn gouden Kkleur Kkrijgt
om geoogst te worden, haalt de Heer zijn
oogster zelf binnen: « Kom binnen in mijn
Huis, mijn getrouwe dienaar, in kleine dingen
bent u trouw geweest, over veel zal ik u
aanstellen ».

Met pijn in het hart moeten we Emiel af-
staan. Drie jaar lang hebben we meegeleefd
met zijn pijn ¢n ziekte. Graag hadden we hem
weer gezond en welvarend gezien op zijn land
en bij zijn beesten. Helaas moest hij dit uit
handen geven, al volgde hij alles wat in de
natuur en op het land omging van dichtbij.
Hij was gelukkig de seizoenen mee te leven
en de vrucht van zijn arbeid te zien gedijen.
Hij gaf zijn kinderen smaak voor Gods Schep-
ping en leerde hen, hoe ze de Heer danken
konden. Hij hield van zijn gezin, zijn lieve
vrouw, kinderen en kleinkinderen en wist hen
aan te moedigen in de vorderingen die ze
maakten.

Hij die zoveel van het leven hield, zagen
we nu stilaan weggroeien naar het nieuwe leven
bij de Heer. Een groot gehcim, dat cen groot
vertrouwen vraagt. « Gelooft gij dat Ik de
Verijzenis en het Leven ben ? » heeft de Heer
hem gevraagd. Hij vraagt het nu ook aan ons,
die door zijn heengaan beproefd worden.

In onze drocfheid herkennen wij wat hij voor
ons betckend heeft, dankbaar ook om Denise
en Alice, die hem belangloos in zijn ziekte
hebben getroost en bijgestann.

Heer God, voor U is duizend jaar als één
dag, een mensenleven als een grasbloem die
openblocit en verslenst. Toch houdt Gij van
elke mens als een vader van zijn kinderen.
Laat Emiel nu zijn plaats vinden in het Huis
dat gij voor hem bereid hebt en moge hij, ook
nu hij gestorven is, blijven spreken een woord
van moed en wijsheid tot ons, als we in deze
wisselende wereld, steun en houvast zoeken.

Namis : op vrijdag 31 augustus 1990 om 19 uur.

De families
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danken U voor uw blijken van medeleven.
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