God gaf ze ons, God ontnam ze ons, Zijn naam zij
gezegend. Job.
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[FOIZRICTO)
De eerste gratie die God de mens schenkt, is hem eene
moeder te geven volgens Gods hart. Card. Pic.

Als we denken aan onze moeder, aan haar schoon kris-
telijk leven, aan hareinnige vroomheid en godsvertrouwen,
aan haar geduld en strenge goedheid, aan haar hartelijke
en nimmer rustende zorg, dan voelen wij bij haar heengaan
een leemte in ons en we wenen over haar. — In al haar
eenvoud was zij een voortreffelijke vrouw, een hoogstaande
opvoedster begaafd met wijsheid en wilskracht, In de vrees
des Heren, nooit ervan afwijkend zelfs niet in het kleinste,
heeft zu haar kinderen opgeleid en hen streng bewaakt.
Wat 'n zorg heeft zij gedragen en wat 'n werk heeft zij
verricht; rusteloos was zij altijd bezig voor haar huis. Daarin
vond zij zeeds deelsihaar beloning op aarde; haar kinderen
stonden op om haar te roemen; zij omringen haar met hun
vereering en hun liefde. Zij had de voldoening een harer
zonen te zien opgaan tot het altaar des Heren.

Haar godsvrucht bestond niet alleen in gebeden die men
opzegt; haar leven was een gebed. Niet zichzelf zocht ze,
maar het welziin, de deugdzaamheid van haar huisgezin,
God en zijn heilige wil. — Hoe sereen dan in het aanschijn
van de dood ; het werd helder en klaar in haar ziel. In volle
bewustzijn, gaat ze haar Jezus en haar geliefden die ze
voorop gezonden had te gemoet.

““ Nu laat Gij, o Heer, uw dienaar gaan in vrede, want
mijn ogen hebben uw heil gezien ,,. Luc.

Beminde Kinderen, Broeders en Zusters, Familieleden
en Vrienden, mijn laatste stonden hebt ge verzacht, vergeet
niet hetgeen gij van mij hebt geleerd en gezien. Vader en
ik zullen U wederzien en uw hart 2al zich verblijden en
niemand zal onze vreugde ontnemen (Joannes). Mijnjzoon,
priester, gedenk U mijner aan het altaar des Heeren.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U. 300 d. afl.
H. Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.

Mejuffer Alice Hove ;

Eerwaarde Heer Robert Hove, pastoor te Mooregem ;
Mijnheer en Mevrouw Alfred Brackeva-Hove en kinderen;
Mijnheer en Mevrouw Joris Hove-De Bie;

Mijnheer en Mevrouw Leon Hove-Opsomer en kinderen ;
Mejuffer Maria Hove ;

Mijnheer Achiel Hove ;

De Familién Hove, Eeckhout, Deprez en Van Nieuwen-

hove,

bieden U hun oprechten dank aan,
voor de blijken van deelneming

hun betuigd bij hun rouw.

Druk. Jos. Radys-Galle. Nederbrakel.




